


Slaaptekort

Eind maart is het opnieuw van dattem: de zogeheten zomertijd maakt
zijn jaarlijkse comeback. De klok maakt ‘s nachts een sprongetje. Een
onvervalste nachtmerrie voor wie vindt dat de tijd nu al zo snel gaat.
Twee uur wordt drie uur. Hupla. Voor de zondagse uitslapers gaat dit ge-
geven vaak geruisloos voorbij. Hun lijf trekt zich niet altijd iets aan van
stiptheid of een uurwerk.

‘Een uurtje minder slaap’, valt her en der te lezen en te horen, niet zelden
met een onheilspellende ondertoon. Te begrijpen voor wie ook op zon-
dagochtend de wekker dient te gehoorzamen. Om te werken (respect!),
om de rij bij de bakker niet te missen, om zakdoeken te strijken, om de
laatste heruitzending van het laatavondjournaal nog mee te pikken, ... ledereen heeft wel een reden.

Lang geleden, toen de dieren nog spraken en mijn knieén nog konden meedingen naar de titel
‘Knieén van het jaar’, was een voetbalwedstrijd mijn reden van wekkergeluiden op zondagochtend.
Dan kroop ik als een salamander met reuma uit mijn bed, zoekend naar mijn voetbaltas die schuilde
onder een berg kleren met verschraald bier als correcte geuromschrijving. Met wat geluk was er een
uurtje of drie geslapen geweest. Een nachtje uit liet altijd zijn sporen na. De oren bonkten nog stevig
verder, de ogen zagen het verschil nog niet tussen kousen en een kom melk, de stembanden ver-
klaarden je plots veertig jaar ouder en de vierkantswortel van zestien berekenen zou wellicht zestien
minuten in beslag nemen. Een uurtje minder slaap? Het was wekelijkse kost. Ook in de winter.

Maar niet zo gek veel later stond ik er wel, op dat amper ontdooide voetbalveld. Samen met mijn col-
lega zombies. Met kippenvel op armen en benen, stijve tepels en verkleumde vingertoppen. Te voet-
ballen. Om wakker te worden. Om opnieuw mens te worden. Om zondags plezier te beleven. Telkens
met succes. Een heerlijke tijd.

Bij de intrede van de wintertijd ging het wel even mis. Dan slikt de klok een uur in. Een uurtje winst,
als het ware. |k ben dat destijds eens vergeten. Stond ik daar mooi, die zondagochtend. Samen met
Dorine, de barverantwoordelijke in de kantine. Zij bewust, ik een pak minder. Een verloren uur, in
mijn geval. Al was ik niet de enige. Frederik, een van mijn ploegmaats, strompelde even later ook bin-
nen. Waren er plots twee onverwacht vroege vogels die een uur extra slaap zeker konden gebruiken.

Dorine heeft ons daar lang mee uitgelachen. En zeker nadat Frederik vertelde dat hij die ochtend per
ongeluk zijn kousen in de microgolf had gestoken.

DE REDACTIE

Mathiewn Isabelle Mattiss




VERWELKOMING

WOONZORGMANAGER
Beste bewoner,

Als Woonzorgmanager richt ik graag het woord aan u! Het doet me
deugd om al te voelen dat de lente in aantocht is. Dagen worden
langer, het licht zachter, de wereld lijkt opnieuw te beginnen. Voor
de één brengt dat euforie: energie, plannen, frisse moed. Voor de
ander juist voorjaarsmoeheid: een loom gevoel terwijl het lichaam
nog moet wennen aan het nieuwe ritme. Misschien hoort het
allebei bij dit seizoen. De lente is een overgang — tussen rust en
bloei, tussen traagheid en sprankeling.

De dag ervoor, op 20 maart, vieren we de Internationale Dag van
het Geluk. Deze biedt een mooie gelegenheid om stil te staan bij
wat geluk voor ons betekent en hoe we dit kunnen bevorderen in ons leven en de samenleving.

Tot hier mijn poétische intro! In maart wordt er overgeschakeld van winteruur naar zomeruur.
Dit in de nacht van zondag 29 maart. De discussie over de zin of onzin hiervan zal nog lang
meegaan, vrees ik.

Ook in maart zijn er twee themadagen die een merkwaardige verhouding tot elkaar hebben. Op
Internationale Vrouwendag en Barbie Dag worden tweemaal de vrouw in de picture gezet met
verschillende doelen en achtergronden.

Op het eerste gezicht hebben beide vieringen weinig met elkaar te maken. Toch delen ze wel
een gemeenschappelijk streven naar het erkennen en vieren van vrouwen en hun bijdragen aan
de samenleving.

Internationale Vrouwendag, die elk jaar op 8 maart wordt gevierd, is een wereldwijde dag ter ere
van de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen. Het is ook een dag
om te pleiten voor gendergelijkheid en vrouwenrechten.

Het is een gelegenheid om de bijdragen van vrouwen aan de samenleving en de wereldwijde
vooruitgang te erkennen en te vieren.

De internationale “Barbie Dag” is een informele viering ter ere van de Barbie-pop, die voor het
eerst werd geintroduceerd door het Amerikaanse bedrijf Mattel op 9 maart 1959.

Barbie Dag is meer een popcultuurfenomeen en een viering van een specifiek speelgoedartikel,
terwijl Internationale Vrouwendag zich richt op bredere kwesties van gendergelijkheid en
vrouwenrechten.

Hoe dan ook is 8 maart het moment om de vrouwen in ons leven in de bloemetjes te zetten. Dat
mag trouwens iedere dag.

Nog een leuke: op vrijdag 1 maart is er nationale complimentendag. Zo’n georkestreerde acties
voelen altijd wat kunstmatig aan, maar zijn zeker waardevol! Het kan een aanzet zijn om nog

meer waarderend en zorgzaam met elkaar om te gaan. Wij doen in ieder geval mee!

Ik wens u veel leesplezier!



DIAKEN
Beste mensen,

Het is de eerste maal dat ik me tot jullie richt, ik ben diaken Dominiek
Lodewijckx, die tijJdens de weekdagen, maar niet op donderdag, voorga
in een gebedsdienst met communie die doorgaat in de kapelvan het H.
Hart.

We zijn in de maand maart, we zitten volop in de veertigdagentijd

of, zoals ze vroeger meer zeiden, de vasten.

Velen hebben waarschijnlijk nog de herinneringen aan het strenge vas-

ten van voor het Tweede Vaticaans concilie.

Toen was vlees eten op vrijdag uit den boze. De kerkregels zijn wat soepeler geworden, alhoewel
het sober leven en de onthechting nog steeds aanbevolen worden.

We leven in een maatschappij met een overconsumptie. We hebben van alles een overaanbod. In
de supermarkt kun je eindeloos kiezen tussen verschillende soorten artikelen. En wat zien we nu
gebeuren, tegenwoordig heb je van alles waar mensen willen in versoberen.

Je hebt de tournée Minérale waar mensen dertig dagen leven zonder alcohol. Ik heb het even opge-
zocht en er zijn reeds verschillende ‘30 dagen zonder’ in omloop. Dertig dagen zonder suiker, dus
geen koekjes, frisdrank en ijsjes.... 30 dagen zonder wagen bestaat ook al. We nemen soms veel te
snel de wagen. Waar een fikse wandeling of een fietstochtje soms aangename alternatieven kun-
nen zijn.



De tofste campagne vond ik dertig dagen zonder klagen, dit begon op 14 januari. Benieuwd of dat
bij velen gelukt is. Want wees eerlijk er wordt nogal eens geklaagd in het leven. In de eerste plaats
over het weer.

Het is slecht weer vandaag. Ooit hoorde ik een pater zeggen, slecht weer bestaat niet, het is ander
weer. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar eens alert zijn om niet steeds in de negatieve spiraal van
het klagen te treden kan ons deugd doen.

Positief denken is dan ook een keuze, ik kies om iets positiefs te zeggen vandaag, van mijn partner
of kinderen. |k kies om niet te klagen over mijn buur of collega’s op het werk. Als je daar begint op

te letten, moet je wel bekennen dat we meer klagen dat het ons lief is.

Mogen we meer alert zijn om bewust om te gaan met het consumeren. Onze tong mag ook wat in-
getoomd worden van negatieve reacties.

Kijken we dus maar positief naar het leven, ook al is het niet altijd rozengeur en maneschijn.
Laten we zo toeleven naar Pasen toe, en zo nieuw herboren mensen worden. Zalig Pasen.

Diaken Dominiek Lodewijckx



De blauwe urgentiemap bevat
uw meest recente medicatieschema
documenten vroegtijdige zorgplanning indien beschikbaar

2 urgentiefiches:

1 exemplaar voor u
1 exemplaar ziekenhuis

De blauwe urgentiemap is in het leven geroepen om

bij noodsituaties zo snel mogelijk een overzicht te hebben van de medicatie die u
neemt

de huisarts te kunnen verwittigen
de personen uit uw familie vlot te kunnen contacteren

snel een zicht te krijgen op mogelijke risico’s zoals allergie, diabetes, hoge bloed-
druk,...

de urgentiefiche “exemplaar ziekenhuis” kunt u meenemen bij een opname in
het ziekenhuis.

Gelieve bij terugkeer de woonassistent te verwittigen zodat de nieuwe ge-
gevens  op de urgentiefiche kunnen aangevuld worden en er opnieuw een
urgentiefiche “exemplaar ziekenhuis” beschikbaar is in het blauwe mapje.

In geval van vroegtijdige zorgplanning, blijven de door u ondertekende documen-
ten het best in de assistentiewoning. U neemt deze niet mee naar het zieken-
huis.

Wij vragen u om de blauwe urgentiemap te bewaren
op een toegankelijke plaats (zie foto binnenkant map)
aangeduid met de sticker “urgentie/medicatie”.
het is noodzakelijk om:
de urgentiemap samen met uw huisarts actueel te houden
belangrijke wijzigingen van de gegevens te melden aan de woonassistenten



GOED OM WETEN

Gelieve zo vlug als mogelijk de
woonassistent te verwittigen indien u opgenomen wordt in het ziekenhuis.

De woonassistent zal
uw opname volgen en zo nodig de Heilig Hart-thuiszorgdiensten verwittigen

het ontslag mee begeleiden opdat het terug thuis komen zo optimaal mogelijk
mag verlopen.

Indien u een ziekenhuisopname wil melden buiten de kantooruren, in het week-
end of op een feestdag:

- Verwittig de dienst thuisverpleging indien u klant bent op 0475 51 26 oo.
- Verwittig ook de nooddiensten:
Voor Groote Broel: Voor Budalys:

Budalys: 056 321 000.

Keuzemenu > Budalys: 056 321 000.

Druk ‘1’ voor Nederland Keuzemenu = Druk ‘1’ voor Nederlands

Druk opnieuw ‘1’ voor keuze ‘Woon en Zorg’

Druk opnieuw ‘2’ voor keuze ‘Vergunde Zorgaanbieder Pamele’

Druk ‘0’ voor de medewerkers van Floor 0

Belangrijk: zet ALTI)D uw AFWEZIGHEID op

Wanneer je je woning verlaat voor meer dan 12u plaats dan deze toets op rood.

Dit doe je door je vinger erop te leggen.

Wanneer u terug in uw woning

bent, drukt u op de rode leefdetectie
toets.

Deze gaat terug groen branden. Het
verplegend personeel weet dat u thuis
bent. De module geeft dan terug een
groen lichtje.









Interessant magazine bij de woonassistenten beschikbaar!!
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Psychiater Dirk De Wachter over het koes-

teren van ouder worden.

Kart besvar is een Zweedse term die letterlijk ‘liefdevol ongemak’ betekent. Het idee erachter is dat
zelfs in de minder prettige aspecten van het leven waarde schuilt. En laat net dat — het koesteren
van het leven zoals het is — een stokpaardje zijn van psychiater Dirk De Wachter (65). We vroegen
hem hoe we schoonheid kunnen vinden in ouder worden.

1/ Focus op wat wél nog goed gaat

“Wanneer iemand voor het eerst bij mij langskomt, somt die persoon op wat er allemaal misloopt.
Dat is begrijpelijk, het is net die miserie die hen tot bij mij brengt. Ik luister, vraag naar het ontstaan
van de problemen en hoe ze doorwerken op het gemoed. Maar ik pols ook altijd naar wat wél nog
goed gaat. ‘Waar haalt u plezier uit?’ en ‘Wie is er voor u?’, zijn cruciale vragen.

We mogen niet blijven hangen in een slachtofferrol, die brengt ons nergens. Hoopvol blijven, veer-
kracht aanspreken en inzetten op talent: dat is de weg vooruit. Niet focussen op wat niet meer is of
niet meer lukt, maar op wat nog wél mogelijkis.

Zonder de moeilijkheden te ontkennen, zoek ik bewust naar de zilveren randjes van het bestaan.
Dat doe ik als psychiater, maar ook in mijn eigen leven. ledereen kent tegenslagen, klein én groot.
Eris oorlog, er zijn ongelukken, mensen worden ziek. Ik kan daarover meepraten (Dirk De Wachter
kreeg in 2021 de diagnose darmkanker, nvdr.). En ja, ook ouder worden is niet altijd een pretje en
heeft een impact op onze psychische en fysieke conditie. Ik kan geen marathon meer lopen ...
maar gelukkig heb ik er ook nooit één gelopen, dus dat voelt niet als een verlies (lacht). En ik merk
dat mijn geheugen me soms even in de steek laat, dat ik een klein beetje vergeetachtiger word.
Hoewel Erik Van Looy me elk jaar opbelt, laat ik quizzen als De Slimste Mens dus liever aan mij
voorbijgaan. Maar daar staat iets tegenover: ik voel me vandaag wijzer dan ooit. Volgend jaar ga ik -
als professor bij de KU Leuven - met emeritaat. En dat zie ik niet als het einde van mijn carriere,
maar als het begin van nieuwe mogelijkheden.”

“In de moeilijkste periodes kan de diepste verbinding ontstaan.”

2/ Erken de positieve aspecten van ouderdom

“Ouder worden kent niet enkel ongemakken maar heeft ook veel mooie kanten. Ik zie het leven als
een geschenk en ik heb - met mijn diagnose in het achterhoofd - al meer gekregen dan ik had dur-
ven hopen.

Mogen ouder worden is op zich al waardevol, maar ook het ouder zijn heeft voordelen. Mijn leven is
rijker. Dankzij mijn levenservaring, de patiénten die ik heb behandeld, de boeken die ik heb gelezen
en de opleiding die ik heb genoten, ben ik beter in mijn werk dan dertig jaar geleden. Ik luister met
meer aandacht. Ik ben bedachtzamer geworden. Het lukt me ook om trager en bewuster te leven.
Ik ben momenteel een boek aan het schrijven over ‘wachten’, iets wat me vandaag zoveel beter af-
gaat. Zo doe ik eindelijk mijn naam alle eer aan. Maar goed: sta dus even stil bij de voordelen die de
jaren hebben. De kans is groot dat u milder bent, rust hebt gevonden, wijzer bent geworden en met
meer zelfvertrouwen in het leven staat.”
11



3/ Wees betrokken en blijf verbonden

“Engagez-vous, zo luidt mijn wapenspreuk. Dat betekent: blijf betrokken bij de wereld en zoek ver-
binding, over de generaties heen. Ouderen mogen zich niet verliezen in het idee dat ze de waarheid
in pacht hebben omdat ze al langer leven. Jongeren mogen op hun beurt niet denken dat ze het be-
ter weten omdat hun geheugen scherper is. We moeten elkaars werelden blijven opzoeken. Ik pleit
voor open huizen in plaats van gesloten bunkers. Wanneer we over drempels heen stappen, kun-
nen we van elkaar leren en veel voor elkaar betekenen.

In de moeilijkste periodes ontstaat vaak de diepste verbinding. Dat heb ik zelf ervaren tijdens mijn
ziekteproces. Kanker, ik zou het niemand aanraden, maar ik heb tijJdens mijn ziekte wel gemerkt
hoe goed omringd en verbonden ik ben.

Ook bij ouderdomsproblemen is die verbinding cruciaal. Eenzaamheid komt bij ouderen erg vaak
voor. En verbinding is ook het enige doeltreffende ‘medicijn’ dat we vandaag hebben tegen demen-
tie. Wanneer het geheugen faalt, helpt het om verbondenheid te voelen. We mogen als samenle-
ving de vergetende mens dus niet vergeten. Zelfs als praten moeilijk wordt, kan een simpel gebaar
veel betekenen: elkaar vastnemen, iemands favoriete koekjes serveren, foto’s bekijken, een spel
spelen, muziek luisteren, een korte wandeling maken of samen televisie kijken. Veel jonge mensen
denken dat ‘verbinden’ betekent dat je moet praten over emoties of oude wonden moet openhalen.
Maar dat hoeft niet. Mensen van 70 jaar of ouder die daar nooit de gewoonte van hebben gemaakst,
kan je niet plots dwingen om diepzinnige gesprekken te voeren. Verbinding is belangrijker dan
woorden. Er zit ook schoonheid in samen de stilte trotseren.”

Tekst: Astrid Van der Schueren Foto’s: Kristof Ghyselinck
Tekst komt van op de website
https://www.tegek.be/campagnes/onderdeschil/aan-het-woord/professionals/dirk-de-wachter
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Zie bewonersbrief!!
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VAN BREIEN TOT SJOELEN: PLEZIER KENT GEEN LEEFTIJD!

Maandelijks op maandag om 14u30 in BUDAKITCHEN.

Er kan telkens gebreid of gekaart worden. We zorgen ook voor variatie in gezel-
schapsspelen en volksspelen, die maandelijks wisselen.

maandag

09/03

maandag

13/04

maandag

11/05

maandag

08/06

maandag

14/09

maandag

05/10

maandag

09/11

maandag

07/12
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Een rit aanvragen om met de golfkar naar de maandagmarkt te gaan?
Contacteer tijdig het onthaal via 056,/321 000!

maandag 23 Maart -1
dinsdag 24 Maart -4
woensdag 25 Maart -3
donderdag 26 Maart -2

Gelieve uw wagen tijdig te verplaatsen zodat het verdiep kan worden schoongemaakt.

Dank u!
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TERUGBLIK ALGEMENE ACTIVITEITEN

Nieuwjaarsdiner
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TERUGBLIK ALGEMENE ACTIVITEITEN

Nieuwjaarsdiner
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TERUGBLIK ALGEMENE ACTIVITEITEN

Nieuwjaarsdiner
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TERUGBLIK ALGEMENE ACTIVITEITEN

Nieuwjaarsdiner
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TERUGBLIK ALGEMENE ACTIVITEITEN

Nieuwjaarsconcert
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TERUGBLIK NIEUWS UIT HET DIENSTENCENTRUM

Kennen jullie de KVK? Wij wel zo te zien!!

En al deelgenomen aan een binnenkermis? Wij wel!!
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. 4 raADSELS

Welke wereldster ben ik?

29



GROOTE BROEL

MENU 1 MENU 2

Kalkoennootje met
dragonroomsaus

Zalm met bieslooksaus
gestoofde venkel en
puree

snijponen en gekookte
aardappelen

Runds blinde vink jus met
sjalot, savooikool en
peterselieaardappelen

Kip tikka masala met
gember, koriander en
basmatirijst

Fish stick met verse
tartaar, prei in roomsaus
en Franse kruidenpuree

Italiaanse lasagne

Vogelnestje met
tomatensaus kropsla &
tomaat
dennenappelkroketten

Kipfilet “duxelles”
erwten& wortelen
dennenappelkroketten

Rundsstoofviees “op z'n
Vliaams” appelmoes en
gekookte aardappelen

Gebakken kabeljauw
met kervelsaus
groenteweelde en risotto

Gehaktbroodje met
gestoofde wortelen en
gekookte aardappelen

Hamrolletjes met witloof
en puree

Rundstong in
Madeirasaus met kropsla
en kroketten

Coq au vin met
spitskool en kroketten




GROOTE BROEL
MENU 1 MENU 2
. . Chipolata met rode kool
Kortrijkse stampers met ei
09/0 en gekookte
en kaas

aardappelen

Lamsgehaktballetjes
met tomaat -
mediterannesaus

Casselrib met spruitjes en
gekookte aardappelen

Kalkoenschnitzel met
gestoofde wortelen en
gekookte aardappelen

Visfilet met boterkorst,
ratatouille en puree

Rundsstoofviees “op z'n
Vliaams” kropsla &
tomaat frieten

Kalkoenpavé “grand
meresaus” gestoofde
bloemkool en frieten

Macaroni met kaassaus
en kipreepjes

Hutsepot met braadworst

Vol au vent met
champignons, geraspte
wortelen met rijst

Veggieburger met Thaise
groentecurry en
basmatirijst

Kalfssteak met
champignonroomsaus
romanesco & tuinerwt
en aardappelblokjes
met rozemarijn

Kip aan 't spit kropsla &
tomaat aardappelblokjes
met rozemarijn




GROOTE BROEL

MENU 1 MENU 2

Zuiderse kotelet met ) )
. Spaghetti bolognaise en

6/0 spruiten en gekookte
emmentaler kaas

aardappelen

Schelvishaasje met
kervelsaus broccoli en
puree

Gentse waterzooi met
peterselieaardappelen

Rookworst met stamppot

Kip met currysaus,
van boerenkool

ananas en groenterijst

Toscaans broodje met
witte kool in
bechamelsaus en
kroketten

Konijn met pruimen
appelmoes en kroketten

Kippenballetjes met prei
in kokosroomsaus en
kritharaki

Florentijns eitje met
spinazie en puree

Groenlandse heilbot

witte wijnsaus gestoofde
andijvie en

krielaardappelen

Hamrolletjes met witloof
en puree

Varkenshaasje met

calvadosroomsaus Escalope Milanese met
bonenbundel & witloof tagliatelle
kroketten




GROOTE BROEL
MENU 1 MENU 2
Gevogeltebrochette met Kalfsblanket met selder/
0 Provencaalse saus wortel/prei en
knolselder en puree peterselieaardappelen

Gepaneerde pladijs
met huisgemaakte
tartaar,
komkommerschijfies

Kalfsgehaktbrood met
rode kool en gekookte
aardappelen

Pita met kolensla, tzatziki
en aardappelwedges

Boerenbraadworst met
hutsepot

Kalkoengehaktballetjes
met luikse saus gestoofde
boontjes en frieten

Steak met pepersaus
rauwkost en frieten

Kaasburger met witte
boontjes in tomatensaus
en gekookte
aardappelen

Vispannetje met wok van
prei en witloof puree

Vol au vent met
champignons, geraspte
wortel en puree

Gehaktschotel met
broccoli

Boef Bourguignon met
appel & veenbes
tartiflette aardappelen

Mechelse koekoek met
doperwten en gratin
aardappelen




GROOTE BROEL
MENU 1 MENU 2
Kabeljauwfilet met Kip ham/kaas met
0/0 duglérésaus, bladspinazie gestoofde wortelen en
met room en puree gekookte ardappelen

Lamsburger braadjus
gestoofde boternootjes
en aardappelblokjes met
rozemmatrijn

Paélla/kip/Chorizo

merguez

Gebakken kippenbil met
currysaus ananas en
basmatirijst

Huisbereide veggie
lasagne

Rundsstoofvliees met
appelmoes en Vlaamse
friet

Steak tartaar met jonge
slamix en Vlaamse friet

Casselrib met
blackwellsaus witte
bonen met vinaigrette en
gekookte aardappelen

Tanagra “meuniére met
tomaat/courgette en
puree

Toscaans broodje met
tomatensalsa
ovengegrilde groenten
en krielaardappelen

Vol au vent met
champignons tuinkers en
basmatirijst

Piepkuiken met
dragonroomsaus kropsla
& tomaat kroketjes




SNWEEEN oo

Elvis Presley Marilyn Monroe
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DATUM | UUR ACTIVITEIT LOCATIE
14u30 o Dienstencentrum Groote
04/03 Meditatie
15u30 Broel flat 005
14u Fireplace Live optredens van Budakitchen, lobby Groote
08/03 opkomend talent zie aparte Broel, kapel en
14u30 bewonersbrief Meetinglounge
09/03 1u30 Kaart - brei en sjoelnamiddag Budakitchen
Gezellig samenzijn onder de .
15/03 14u30 Budakitchen
bewoners
Start aan inkom Zorghotel
Achter de schermen van Zorggroep o
15/03 14u30 L Reservatie via
Heilig Hart . .
www.visitkortrijk.be
14u
16/03 Aquarel schilderen met Damienne Budaliving
16u30
18/03 14u Workshop Dienstencentrum Groote
16u Paraplu van oude boekenpagina’s Broel flat 005
29/03 10u Palmzondag Kapel
14u30 Koffie en gebak Groote Broel
30/03 o
16u00 t.g.v 100 jarige Tea Room
14u30 Koffie en gebak Budalys
30/03 o .
16u00 t.g.v 100 jarige Meetinglounge
14u30 o Dienstencentrum Groote
01/04 Meditatie
15u30 Broel flat 005
02/04 10u30 Witte donderdag viering Budahall
Dokter Schoenen Flat
13/04 Dit bij bewoners met rolwagen en of
VM : VM
diabeet
Schoenenverkoop inschrijven
16/04 Onthaal
onthaal
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04/03 (14u-15u30)
Meditatie
Dienstencentrum Groote Broel (flat 005)

16/03 (14u00 - 16u30)
Aquarel schilderen met Damienne
Budaliving

18/03 (14u00 - 16u00)
Workshop / Paraplu
Dienstencentrum Groote Broel (flat 005)

30/03 (14u30)
Koffie en gebak 100 jarige

Tearoo m Groote Broel

30/03 (14u30)
Koffie en gebak 100 jarige
Budakitchen

01/04 (14u-15u30)
Meditatie
Dienstencentrum Groote Broel (flat 005)

OO 0O0O0O0O

[N FEF= 1 0 0 PP

Appartementnr.: ............... in Groote Broel/Budalys
(schrappen.wat.niet.past)
schrijft/schrijven zich in met ............ 1/2 person(en)
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Jij in herinnering

Jouw levensverhaal
Vol glans en schittering

Zo vredig achtergebleven
Jouw levensverhaal
Zo diep en uniek gegrift

Om te koesteren in 't dagelijks leven

Jouw levensverhaal

Vol glans en schittering
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Mevr.
Van Gheluwe

Monika

T 05.02.2026

Rouwen is oefenen het leven te leven zonder personen die dicht bij je stonden.
Veel sterkte aan vrienden en familie.
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